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April - Mei 2026, nr. 2, 104e jaargang  

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.  
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.  
Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 

KERKDIENSTEN 
 2 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag, Avondmaal, 

collecte: Voedselbank, uitgangscollecte: Witte Donderdag 
 3 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag, collecte: Goede 

Vrijdag  
 4 april 22.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag, collecte: Stille 

Zaterdag 
 5 april 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Paasdag, kinderkerk, 

collecte: KiA werelddiaconaat, uitgangscollecte: 
Paascollecte 

 12 april 10.00 uur pastor J. Luten, collecte: KiA Bangladesh, 
uitgangscollecte: onderhoud kerk 

 19 april 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: Afrikaloop, 
uitgangscollecte: energiekosten 

 26 april 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte: PK Kliederkerk, 
uitgangscollecte: onderhoud Reesthof 

 3 mei 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, kinderkerk, collecte: KiA 
Myanmar, uitgangscollecte: orgelfonds 

 10 mei 10.00 uur pastor H. Fernhout, collecte: KiA meer vrouwen in het 
ambt, uitgangscollecte: energiekosten 

 17 mei 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: PK missionair werk, 
uitgangscollecte: onderhoud kerk 

 24 mei 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff en RIJKeR pred., Pinksteren, 
collecte: KiA Cuba, uitgangscollecte: pastoraat / eredienst 

 31 mei 10.00 uur pastor J. Luten, collecte: KiA Rwanda, uitgangscollecte: 
onderhoud Reesthof 

 7 juni 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, kinderkerk, collecte: KiA 
Pakistan, uitgangscollecte: energiekosten 

 14 juni 10.00 uur ds. M. Boersma, collecte: Stichting Heifer, 
uitgangscollecte: pastoraat / eredienst 

 21 juni 10.00 uur pastor H. Fernhout, collecte: KiA binnenlandse diaconie 
uitgangscollecte: muziek in de kerk 



 2 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. 
Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 

Pasen in een wereld op drift 
Dit jaar vieren we Pasen in een wereld vol oorlog en geweld. Wanneer we het 
nieuws volgen kunnen we ons voelen als de profeet Ezechiël die door de geest 
naar een dal vol dorre doodsbeenderen wordt geleid, en we voelen: Dit beeld 
gaat over ons, onze wereld, ons leven misschien wel. En daar in dat dal vraagt 
God aan Ezechiël: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen. 
En Ezechiël antwoordt: Heer, mijn God, dat weet U alleen. 
Deze verzuchting richt zich tot God. Onze vragen stijgen op naar de hemel. 
Een verzuchting gaat nog dieper dan een gebed. Het is het Kyrië-eleison in 
onze kerkdienst. Een verzuchting roep je uit als je niet meer weet wat te bidden. 
Als je niet meer weet hoe het verder moet. Mijn God, mijn god, waarom hebt u 
mij verlaten? 

Maar de verzuchting dat je door 
iedereen verlaten bent richt zich nog 
steeds tot Iemand. Er staat een adres 
op. En zolang je je tot iemand kunt 
richten, ben je nooit helemaal alleen. 
Dit laat zien, zegt theoloog Erik 
Borgman dat geloof zoveel meer is dan 
bezig zijn met je innerlijke gevoelens. 
Dat geloven iets anders is dan een 
leuke vrijetijdsbesteding voor mensen 
die er iets mee hebben. Geloven is je 
verbinden met een wereld die haar 
eigen problemen niet opgelost krijgt. 
Zonder inbreng van een andere kant 
redden wij het niet. Dat is wat anders 
dan: ik heb mijn leven op orde en met 
een beetje christendom is het helemaal 
af. Geloven is niet de kers op de taart. 
Geloof is het zuurdesem dat alles 
doortrekt. Het zout dat aan het leven 
smaak geeft. 
Zonder die diepte, zonder het besef van 
hoe het met onze wereld gesteld is, is 
Pasen een half ei, of een lege dop. 
Jezus’ lijden en dood is zowel Gods 
ultieme identificatie met ons lijden, met 

http://www.kerkijhorstdewijk/
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deze wereld als ook het ultieme protest ertegen. En wat voor een protest. 
De vrouwen die in de vroege morgen naar het 
graf gaan verwachten er ook niet veel meer 
van. Ze hebben zich neergelegd bij de 
situatie. Het enige dat ze nog kunnen doen is 
het lichaam van Jezus balsemen. Ze gaan 
wel op weg, maar hun weg is een weg van 
berusting, geen weg van hoop. 
Maar als de vrouwen bij het graf komen is de 
steen weggerold. En in het graf treffen ze een 
in het wit geklede jongeman aan. Het moet 
wel een engel zijn en die jongeman zegt 
tegen de vrouwen in verwarring: Wees niet 
bang, U zoekt Jezus de man uit Nazaret die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier. 
Hij is opgewekt. Hij is niet hier. Hier wordt gespot met de dood die dacht het 
laatste woord te hebben, maar nee, in het graf daar is Hij niet. Hij leeft! 
Laat die boodschap in ons het geloof levend houden dat een andere wereld 
mogelijk is.  

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 

Van gebedsmuur tot nieuw leven 
Tijdens de veertigdagentijd stond er een kleine gebedsmuur in de kerk, afgeleid 
van de Klaagmuur in Jeruzalem. Veel 
mensen hebben een briefje met een 
gebed of een gedachte erop 
achtergelaten tussen de stenen. In het 
papier zitten bloemzaadjes verwerkt. 
Met Pasen is het tijd om de briefjes -
ongeopend - te begraven in een bak 
met aarde, in de hoop dat er in de tijd 
tussen Pasen en Pinksteren nieuw en 
kleurrijk leven uit mag groeien.  

Thomasviering 
Op zondag 22 februari hadden we een Thomasviering. In plaats van een 
overdenking gingen we zelf aan de slag. Het orgel werd nader bekeken, er werd 
geschilderd, gedicht, meditatief bijbel gelezen en er werden gebeden 
geschreven. Ook was er gelegenheid om een kaarsje te branden en een briefje 
in de klaag/dankbaarheidsmuur te steken. Een interactief begin van de 
veertigdagentijd. 

Kerkasiel Kampen 
Op vrijdagavond 6 maart gingen Iet, Mini en ik naar de speciale viering in het 
kader van Kerkasiel Kampen waar we ook werden geïnformeerd over de stand 
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van zaken. Over deze bijeenkomst 
schreef Piet Jansen uit Nijverdal een 
verslag op Facebook. Dat geven we 
u graag mee.  
“Het was een bijzondere bijeenkomst waar een paar honderd mensen 
aanwezig waren. Niet alleen uit Kampen, maar ook veel vrijwilligers vanuit het 
hele land. Het was de 470e dag (!) dat de kinderen Babayants en hun ouders 
in de kerk ‘opgesloten zaten’. Sinds november 2024 zorgen 2500 (!) mensen 
(voorgangers en andere vrijwilligers) ervoor dat de 24/7 viering steeds maar 
doorgang kan vinden, zodat de Open Hof gemeente een veilig thuis kan bieden 
aan dit gezin. Door dit kerkasiel wordt niet alleen aandacht gevraagd voor deze 
familie, maar ook voor alle andere in Nederland gewortelde asielkinderen die 
langer dan 5 jaar in ons land zijn. Na het kerkasiel in Den Haag (van 26-10-
2018 tot 30-1-2019) volgde een kinderpardon én de belofte dat dit niet weer 
zou voorkomen. Procedures zouden worden aangepast en sneller 
afgehandeld. Wat is ervan terechtgekomen? Niets dus! Met als gevolg dat ruim 
400 kinderen, die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn en hier helemaal 
geworteld zijn, dreigen te worden uitgezet. De oudste twee kinderen van de 
familie Babayants zijn zelfs al meer dan 11 jaar in ons land! Ook vader 
Aleksandr en oudste zoon Aram kwamen in de viering aan het woord. Vooral 
het verhaal van Aram, die dat ‘uit de losse pols’ deed maakte indruk. Serieus, 
maar ook doorspekt met een beetje humor. Hij zei dat onzekerheid en 
uitzichtloosheid hun probleem is. Echter, zo zei hij ook, ‘we willen niet focussen 
op problemen, maar op God’. Hun hoop is gevestigd op de nieuwe regering. 
De coördinator vertelde dat er volop contacten zijn met politiek Den Haag. Of 
deze wat opleveren moet worden afgewacht. Een van de predikanten van de 
Open Hof, ds. Kasper Jager, gaf aan dat er nog steeds veel draagvlak is voor 
het kerkasiel. “Er zijn in de gemeente ook wel mensen die er niet (helemaal) 
achter staan, maar we houden elkaar wel vast. Het kerkasiel levert ons als 
gemeente ook heel veel op aan geloof, hoop en liefde.” 
De mooie viering werd afgesloten met een indrukwekkend moment. We 
vormden een hele grote kring in de kerk (hier en daar 3 rijen dik) en ieder had 
een brandende kaars in de hand. “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 
vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft” (Taizé) zo zongen we.”  

We kwamen onder de indruk én geïnspireerd terug van deze informatieve 
viering. Het is mooi om te horen dat de viering nog steeds wordt ondersteund 
door heel veel mensen uit het hele land. Het kost weinig moeite om het rooster 
vol te houden. De nachten zijn soms iets ingewikkelder, maar daar komt altijd 
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weer een invulling voor. Financieel is er ook geen probleem en mocht dat 
veranderen, dan zullen ze dat laten weten. 
We hopen en bidden dat al het wachten van de familie Babayants en alle inzet 
van zoveel mensen uiteindelijk zal bijdragen aan een goede afloop voor alle 
gewortelde kinderen in Nederland. 

Ds. Betsy Nobel 

De gemeenteavond 
Op Biddag 11 maart hadden we weer onze gemeenteavond. Deze avond stond 
in het teken van Dementie. Suzan Dorst vertelde over haar werk als 
casemanager en Josyanne Luten vertelde als coördinerend verpleegkundige en 
coach. Het was een bijzondere avond waarin we een inkijkje kregen, wat betreft 
verschillende vormen van dementie, zoals bijv. Alzheimer, Lewy body en fronto 
temporale dementie. De dames hadden de teksten ondersteund met 
verduidelijking op een scherm. Aan het eind van de avond werden ze beiden 
bedankt door ds. Betsy Nobel. 

Wietske Westerbeek 

…en OPGEVIST UIT DE REEST 

Stille week en Pasen 
In de week voor het Paasfeest worden wij 
steeds meer betrokken bij het lijden en sterven 
van Jezus, om daarna voluit zijn opstanding te 
kunnen vieren. In de diensten die worden 
gehouden volgen we die weg. Graag geef ik 
wat meer uitleg bij deze diensten.  
De diensten in de Stille Week hebben een wat 
meer meditatief en ook intiem karakter. Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar 
agenda, zal merken dat deze manier van voorbereiden je bewuster naar het 
Paasfeest doet gaan.  
Dit jaar zal de cantorij aan al deze diensten haar medewerking verlenen. Daar 
is hard naar toe gewerkt en wat is het een mooi geheel geworden!  

2 april WITTE DONDERDAG 
Waar gaat het over?  
Wit, de feestkleur, is de kleur van 
deze dag. De vastentijd wordt 
afgerond. Vandaag wordt het 
Glorialied weer gezongen.  
Verzameld rond een tafel zijn de 
leerlingen. Alle twaalf -en wij zijn er 
ook-, de tijd is vol, het moment van 
de waarheid aangebroken. We zijn in Jeruzalem, het kloppende hart en staan 
op een kruispunt. Er is brood om te breken, wijn om te delen. Niemand heeft 
schone handen. Liefde gaat deze avond hand in hand met verraad. En Jezus? 
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Jezus wast het stof van hun voeten. Voeten die aarzelend wiebelen, lichtvoetig 
dansen kunnen, nieuwsgierig hollen, vastberaden stappen zetten met verende 
tred. Tot zij voorzichtig sloffend wankelend stilvallen. Vol stof van de aarde. 
Jezus raakt ons in die voeten aan, wast ons schoon, zegent ons. Zodat wij zo 
tot zegen kunnen zijn. 
Muziek: Orgel: Peter van de Beld, De Cantorij o.l.v. Fenna van der Weide. 

3 april GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. We 
horen het lijdensverhaal in zang en stemmen. Aan het eind van de dienst wordt 
het kruis de kerk uitgedragen.  

Op Goede vrijdag staat de tijd stil. Alles concentreert zich rond dat ene punt: 
liefde, eenzaam aan een kruis. De goedheid zelve opgeofferd aan de hang naar 
macht, aan de illusie van zekerheid, aan de angst niet goed genoeg te zijn. De 
barmhartigheid wordt doorboord door het recht van de sterkste, 
geradbraakt door de zure wijn, te grabbel gegooid als een vod op de 
grond. 
Op Goede Vrijdag vallen wij stil. Er is geen troost, geen woord dat 
redt wat hier gebeurt. We kijken de dood in de ogen. De mens die 
beeld van de Ene is breekt en geeft de Geest. 
Muziek: cantor-organist Fenna van der Weide, De Cantorij.  

4 april STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over?  
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest 
gevierd. Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk 
binnengedragen. We geven elkaar het licht van Christus door. De 
vrolijkheid van Pasen mogen we al op deze avond meevoelen. Deze 
nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
In Hem zijn wij gedoopt, daarom gedenken wij in deze nacht onze 
eigen doop. Door het water van de doop, of moeten we zeggen uit 
het water van de dood, worden wij aan het Licht getild. 
Muziek: 
orgel: Peter van de Beld, De Cantorij o.l.v. Fenna van der Weide. 
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5 april PASEN  
Vroeg in de morgen is het, de 
schemertijd, wanneer we de kilheid in 
onze botten ervaren van de mist die om 
ons heen hangt. De vrouwen gaan op 
weg om het lichaam van Jezus te 
verzorgen. Maar dan: ongedacht en 
ongehoopt: een nieuw begin. De steen 
blijkt weggerold, het graf is leeg! In het 
hart van de dood staat nieuw leven op. 
Dat maakt ook ons vrij om op te staan en voluit te leven! 
We sluiten de dienst af met het zingen van “U zij de Glorie” op het plein naast 
de kerk. Muziek:  
cantor-organist Fenna van der Weide, De Cantorij; trompet: Wilco Boekhoven 

Grensloos Kunst verkennen 
Van 15 tot en met 31 mei kunnen we weer genieten van Grensloos Kunst 
Verkennen. Ook onze kerk (en de Reesthof) zullen weer locaties zijn waar 
kunstwerken tentoongesteld worden. In de kerk exposeert deze keer Dorine 
van der Ploeg. Zelf schrijft zij het volgende over de locatie en haar kunstwerk: 
“Tijdens het locatiebezoek 
aan de Protestantse Kerk 
IJhorst – De Wijk werd ik 
in het bijzonder geraakt 
door de zorgvuldig en 
ritmisch opgestelde 
houten stoelen. Dit 
vormde voor mij de 
aanleiding om dit ritme 
voort te zetten in een 
ruimtelijke opstelling van 
mijn collagebomen. De 
collages zijn opgebouwd 
uit beschilderde stukken 
papier en karton, 
gemonteerd op houten, 
scharnierende panelen. 
Vanuit directe waarneming combineer ik in deze werken verschillende zijden 
van dezelfde boom tot één gelaagd beeld van kleur, vorm en ritme. Door deze 
‘bomen’ in het verlengde van de kerkstoelen te plaatsen, wil ik hun stille en 
steunende kracht in de ruimte benadrukken.”  
 
In de kerkdienst van 17 mei zal ik aandacht besteden aan het kunstwerk dat in 
de kerk staat. Daarover ga ik nog overleggen met de kunstenares, zodat het 
kunstwerk en de inhoud van de dienst elkaar kunnen versterken. 
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Pinksteren 
Dit jaar vieren we op 24 mei de gezamenlijke 
Pinksterdienst. Deze keer in Ruinerwold 
Blijdenstein. Precieze locatie en invulling van 
de dienst worden via de Nieuwsbrief 
bekendgemaakt. Zet het vast in uw agenda, 
want het wordt zeker weer een mooi samenzijn 
met de kerken uit de regio. 

Ds. Betsy Nobel 

CANTORIJ 
Wegens een weerwaarschuwing voor gladheid op 3 februari jl. kon onze eerste 
repetitie van dit jaar niet doorgaan. Een week later gingen we onder leiding van 
Fenna met veel enthousiasme aan de slag met de voorbereiding van de 
Paascyclus. We zullen meewerken aan Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Paasmorgen. We verheugen ons erop! 
Lijkt het u leuk om mee te doen dan bent u zeer welkom om eens te komen 
kijken. We repeteren iedere veertien dagen op dinsdag van 19.30 – 21.15 uur 
in de Reesthof. Na Pasen beginnen we weer in september. 

Namens het bestuur, Yolanda Bosma 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk: fam. G. Kroondijk 
 dhr. R.G. Westra en mw. K.N. Westra-Pantra 
 dhr. J.G. Zomer en mw. J.A. Zomer-Klaver 
 mw. J. van Houwelingen 
IJhorst: mw. A. Kuiper 

BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven, bemoediging en dank werden de bloemen uit de 
kerkdiensten bezorgd bij: 
 18 januari  mw. J. Brand-Klein en fam. J.R. Lubberink 
 25 januari  fam. Paarhuis en mw. P. de Bruin-van den Berg 
 1 februari  dhr. J.R. Spijkervet en dhr. E. de Wit. 
 8 februari  mw. H. Pakes-Vaandering en dhr. Brinkman 
 15 februari  mw. H. van de Belt-Palm en familie Leeuw. 
 22 februari  mw. J. Duiven en familie Swart. 
 1 maart  mw. J.J. Appelo-van der Neut en mw. A. Boekhout-Udema. 
 8 maart  dhr. H. Spijkerman en mw. C.H. Heijting-Spoelma 

BEDANKT 
Babette was erg blij met alle mooie verjaardagskaarten die ze mocht 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. 
 Met een vriendelijke groet, Hans en Mini Smelt 
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HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, 
een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen 
we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en 
we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om 
een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 
Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06 23 29 19 41 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522 46 24 03 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528 37 39 81 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522 44 12 97 
Mw. G. Smittenberg, Noordwijkerweg 19, Koekange, tel. 06 53 68 77 20 
Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan 
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een 
afspraak maken? 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Josyanne Luten. Op de laatste 
pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van 
onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Wat er zoal gaande is 
De jaarlijkse actie Kerkbalans ligt weer achter ons en het is 
altijd spannend hoe de uitkomst zal zijn. Zoals bekend is Kerkbalans de 
belangrijkste bron van inkomsten om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. 
Dankzij de inzet van ruim 50 vrijwilligers is de actie in de tweede helft van 
januari weer vlot verlopen. Er is een totaal aan toezeggingen gedaan van ruim 
€ 84.000 en dit is € 1.500 hoger dan in 2025. Dat is een prachtig resultaat en 
daar zijn wij als kerkrentmeesters erg blij mee. Wij hebben (net als iedereen) te 
maken met stijgende kosten en dus moeten wij met zijn allen ook zorgen dat 
onze inkomsten op peil blijven. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar 
financiële bijdrage en de lopers voor hun inzet. 

Kerkgebouw 
In februari zijn de houten vloeren van de consistorie en het halletje achter in de 
kerk van een nieuwe verflaag voorzien. Het was echt aan een opknapbeurt toe 
en het ziet er nu weer mooi uit. Daarnaast zijn er herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd aan het pleisterwerk in de kerk. Dit vereist het nodige vakmanschap 
want deze muren moeten blijven ademen (zoals het in vakjargon wordt 
genoemd). Voor het komende jaar heeft ook het buitenschilderwerk van de kerk 
onze aandacht. 

Vacature organist 
Fenna van der Weide heeft ons te kennen gegeven te stoppen met haar 
werkzaamheden als organist en wel per 1 juli a.s.. Fenna en Peter verzorgen 
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beiden al plm. 30 jaar de muzikale ondersteuning van onze kerkdiensten. Wij 
zijn wat dat betreft reuze verwend want het loopt allemaal gesmeerd. Het 
betekent nu wel dat wij op zoek moeten naar vervanging voor Fenna en 
gelukkig biedt zij daarin de helpende hand. Het begeleiden van de cantorij blijft 
Fenna doen en zo blijven wij genieten van haar muzikale talenten. 
De vacature voor organist is inmiddels geplaatst via de daarvoor bestaande 
kanalen. Maar wanneer u of in uw omgeving kandidaten weet voor deze 
vacature dan kunt u contact opnemen met Rick Germs, tel. 0522-440547. 

Paascollecte 
Elk jaar organiseren wij naast de actie Kerkbalans ook de paascollecte. In de 
week voor Pasen ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De opbrengst van deze 
collecte komt geheel ten goede aan het eigen pastorale gemeentewerk. Dus 
van harte aanbevolen. 

OVERZICHT KERKBALANS t/m 9 maart 2026 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd € 83.066 € 39.417 € 43.649 
Sympathisanten €   1.105 €.     110 €.     995 
Totaal toegezegd € 84.171 € 39.527 € 44.644 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

GIFTEN 
Voor de Diaconie: giften via de bank voor Oekraïne € 50,- en € 5,- 
 contant via Iet Sterken  € 10,- 
 via Ineke Smit  € 20,- 
 via Zwaan Breukhoven  € 10,- 
 via Annie Troost  € 20,- 
Voor de Kerk: via de bank totaal  € 210,- 
 onderhoud kerk: via bank   € 200,- 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 11 jan.  noodhulp Oekraïne €187,40
  muziek in de kerk €86,40 
 18 jan.  PKN missionair buiten de gebaande paden €82,65 
 25 jan  PKN jonge generatie €74,90 
 1 feb. Voedselbank €143,75 
 8 feb. noodhulp Zuid-Soedan €93,90 
 15 feb. binnenlands diaconaat Gevangenen €88,05 

Collectebonnen 
Collectebonnen zijn er in de waarde € 0,50, € 1,- en € 2,-. Het zijn vellen van 
60 bonnen. Per vel wordt € 0,50 productie- en administratiekosten in rekening 
gebracht. Een vel bonnen van € 0,50 kost dus € 30,50. Een vel van € 1,-  
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€ 60,50 en een vel van € 2,- € 120,50. 
U kunt het bedrag van de bonnen overmaken op de collectebonnenrekening: 
Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk NL44 RBRB 0787 6737 73, onder 
vermelding van welke bonnen u wilt. Als het geld binnen is, zorg ik dat de 
bonnen, in een enveloppe met uw naam erop, op de zondag klaarliggen in de 
consistorie. U kunt de bonnen dan ophalen op zondag voor de dienst. 

Met vriendelijke groet, Erik Nobel 
 
Voor de Kerk   9 nov.€ 123,15; 16 nov.€ 55,10; 23 nov. € 174,50; 
 11 jan.€   58,15; 18 jan.€ 75,35; 25 jan. €   59,55; 
 1 febr.€   90,45; 8 febr.€ 64,20; 15 febr. €   69,55; 
 22 febr. €.  53,75;1 maart€ 62,70; 8 maart €   77,80; 
 via de bank totaal € 10,- 
Orgelfonds: 1 febr. € 50,90; 8 maart€ 69,50; bus orgelfonds € 50,- 
De Reesthof: 25 jan. € 64,65; 22 febr.€ 55,75; via bank totaal € 10,- 
Energiekosten: 8 febr. € 68,25; 1 maart€ 67,65. 
Pastoraat en Eredienst:  18 jan.€ 81,75 
Onderhoud kerk:  15 febr.€ 71,50 

18 april a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Zaterdag 18 april organiseert Diaconaal Verband De Wolden een 
inzamelingsactie bij de supermarkten in Koekange, Ruinerwold, De Wijk en 
Zuidwolde. Wij gaan producten inzamelen voor de 
Voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het 
maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hen vaak 
aan houdbare producten. Dat zijn niet alleen 
voedselproducten zoals soep, thee, houdbare melk en 
‘droge sauzen’ maar ook tandpasta en wasmiddel. Wij 
gaan al dit soort producten inzamelen.  
Zaterdag 18 april staan er vrijwilligers voor de supermarkt om je te helpen bij 
het kopen van de juiste artikelen. Nadat je deze hebt afgerekend, kun je ze bij 
hen inleveren voor de voedselpakketten. Wij zoeken vrijwilligers die op deze 
zaterdag het winkelend publiek bij de PLUS in De Wijk willen aanmoedigen om 
bij het boodschappen doen extra producten te kopen voor de Voedselbank.  
Draagt u de Voedselbank (en vooral degenen die niet meer weten hoe ze rond 
moeten komen) een warm hart toe, meld u dan aan om te helpen bij deze actie. 
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Marry v.d. Berg via email: 
marry.vdbt@hotmail.com of 0522-44 32 24 of 06-10 34 14 45 

Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van 
alle kerken in De Wolden 

Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard! 
Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het 
inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB-projecten in het 
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buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen. Hoe? Door heel 
eenvoudig oude postzegels, kaarten, oude mobieltjes en cartridges en oud geld 
in de inzamelbox in de kerk in te leveren. Hoe werkt het?  

• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van 
ansichtkaarten. Denk ook eens aan de postzegels van school of de 
organisatie waar je werkt.  

• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is 
een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere 
kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen 
verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn kaarten 
van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten 
en vormen.  

• Oude mobieltjes en cartridges kunnen worden ingeleverd. Van het bedrijf 
Eeko ontvangt Kerk in Actie hiervoor een vergoeding. Ook buitenlands en 
oud nederlands geld kan ingeleverd worden, Kerk in Actie verkoopt het aan 
banken, handelaars en verzamelaars.  

In 2024 werd er landelijk voor € 25.961,60 in gezameld en vorig jaar was de 
opbrengst € 25.255,90. Namens Kerk in Actie hartelijk dank voor het 
verzamelen van de spullen. Meer weten? Neem dan gerust contact met mij op. 

Vriendelijke groet, Hilke Kwakkel 06-20 33 91 68 
 

P.S. Welke kaarten kan Kerk in Actie niet gebruiken: 
Geboortekaartjes; zelfgemaakte kaartjes; dubbele 
kaarten; kaarten waaraan geplakt of geknipt is. 

OM NIET TE VERGETEN… 

… de namen van ...  
 20 januari  Roelie Weideman-Eising, 67 jaar 
 23 januari  Koob Veneman, 102 jaar 
 2 februari  Harman Roelof (Harry) Huisjes, 80 jaar 
 14 februari  Thiesia Waldeck-van Lottum, 83 jaar 
 17 februari  Jan Mulder, 85 jaar 
 20 februari  Meilof Mulder, 94 jaar 
 5 maart  Betty van Driel-Steenbergen, 80 jaar 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK  
Maandagmiddag 16 februari 2026 verwelkomden 22 dames de heer Ralko 
Doeseman in De Reesthof. Ralko is één van de bewegingstherapeuten in De 
Wolden. Hij legde ons uit waarom beweging zo’n belangrijk onderdeel is van 
het welzijn van iedereen. Naast gezonde voeding is regelmatig bewegen 
noodzakelijk om in goede conditie te blijven. Zeker op iets oudere leeftijd 
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moeten wij ons daar bewust van zijn. Ralko wees ons op de cursussen die 
gegeven worden om ons hierbij te helpen. In deze cursussen wordt gewerkt 
aan de versteviging van de spieren. Dit helpt om een goede balans te vinden 
en bij struikelen overeind te blijven. Al is het ook belangrijk om onnodig 
struikelen te vermijden door bijvoorbeeld geen losliggende kleedjes in huis te 
hebben. Het werd een leerzame bijeenkomst, die onderbroken werd met twee 
pauzes waarin wij onze eigen struikel-ervaringen konden uitwisselen. Gelukkig 
hadden wij hierbij lekkere koffie en thee met extra heerlijke traktaties. Hennie 

en Annie Elpenhof trakteerden ons omdat beide 
dames hun 65-jarig huwelijksfeest met hun mannen 
hadden gevierd. In de tweede pauze kregen we van 
Maaike Wiebkes lekkere chocolade bij de thee en 
koffie, omdat zij jarig was geweest. Hierna namen 
wij afscheid van Ralko Doeseman met als bedankje 

een ‘gezond’ presentje. Wie weet ziet hij sommige van onze dames weer terug 
bij de cursus in De Wijk. Wij hopen in ieder geval alle dames weer gezond en 
wel te mogen begroeten op 23 maart bij de Paasmaaltijd, die om 18.00 uur 
begint. 

JAARPROGRAMMA 2026 
 20 april Arno Lassche vertelt over ‘De roofvogels’. 
 13 mei Het jaarlijkse reisje 
Alle bijeenkomsten beginnen op de maandagmiddag om 13.30 uur en 
beëindigen we rond 16.00 uur.  
 Barbara van den Brink-Smit 

Expositie kunst in de Reesthof 
Werk van Maria Fraters blijft tot in mei te zien en wordt daarna opgevolgd door 
Grensloos Kunst verkennen. Heeft u zelf een (huis)dier of iets anders dat u 
graag getekend wilt hebben dat kan dat. U kunt daarvoor contact met Maria 
opnemen.  
 Maria Fraters, tel. 06 – 52 71 71 57 



 14 

BERICHTEN UIT DE REGIO 

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U 
kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl  
 

KOFFIECONCERT – 10e jaar! 

Souvenirs de Paris Maandag 13 april 14:30 uur 

Het romantische Parijs: daar eindigt de muzikale wereldreis van 
dit seizoen. We beginnen net buiten Parijs: u wordt verwelkomd met vrolijke 
muziek uit Versailles. Vervolgens bezoeken we de Notre Dame, waar het 
ontroerende Ave Maria van Gounod klinkt. Daarna wandelen we langs de 
Seine, met het opzwepende 'Padam, Padam' in onze hoofden... 
De kleuren van Monet vindt u terug in muziek van Fauré. Of ga nog even de 
Sainte-Clotilde in, waar u Cesar Franck het orgel hoort bespelen. Chopin 
struinde graag door de parken van Parijs: van hem een lichtvoetige Waltz. 
Droom weg bij de minimalistische muziek van Satie of het romantische Mariage 
d'amour, dat u vast nog herkent van Richard Clyderman. We sluiten het concert 
(en dit seizoen!) af met de spectaculaire Bolero van Ravel, zodat u dansend 
het concert verlaat! MUSICI: Toni Pecanov, accordeon; Wouter Harbers, piano 
 DIT LAATSTE CONCERT VAN DIT SEIZOEN IS VOLGEBOEKT! 
 
Let op: Het nieuwe seizoen komt in april online. We doen dit niet allemaal 
tegelijk op één dag - omdat vorig jaar onze site crashte toen er ruim 16.000 
reserveringen op één dag binnen kwamen ;-) Daarom doen we het dit jaar 
anders: na afloop van het laatste concert van dit seizoen verschijnt het nieuwe 
seizoen van dié locatie op onze website. Dus:  
- op de 1e maandag van april komt het nieuwe seizoen van Amersfoort online.  
- op de 1e dinsdag van april komt het nieuwe seizoen van Breda en Zierikzee online.  
- enz. enz.  
- en op de laatste woensdag van april komt het nieuwe seizoen van Zaandam online. 

Uiteraard onder het gebruikelijke voorbehoud (Deo Volente). 
Wouter Harbers 

 

TEN SLOTTE 
De volgende tekst is redelijk bekend. Toch, iedere keer dat deze woorden weer 
tevoorschijn komen, raken ze mij en, naar ik hoor, ook vele anderen. Deze tekst 
is ook al een aantal keer voorgelezen bij het Kerkasiel in Kampen. Juist op die 
plek komen deze woorden bij mij binnen, want er zijn vragen te over: Waar zijn 
we eigenlijk aan begonnen, waar zijn we eigenlijk mee bezig en waar leidt dit 
toe, als het al ergens toe leidt? Maar als er dan klinkt: 

mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl


 15 

Hoop  
is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet omdat het kans van slagen heeft,  

 
dan weet ik weer waarom ik daar ben, of op een andere plek waar ik verhalen 
hoor waarvan het maar de vraag is of het goed zal aflopen. Hoop is niet zeker 
weten dat jij de gehoopte uitkomst wel even zult bewerkstelligen, maar hoop 
houdt je gaande omdat je weet dat wanneer je doet wat zinvol is dat nooit 
tevergeefs is, omdat het zin heeft in zichzelf. 
 

‘Hoop’  Geïnspireerd op uitspraken van Vaclav Havel  
Diep in onszelf dragen wij hoop.  
Als dat niet het geval is,  
is er geen hoop.  
Hoop is een kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet  
voorspellen of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
verankerd voorbij de horizon.  
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,  
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.  
 
Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet omdat het kans van slagen heeft.  
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;  
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.  
Het is de zekerheid  
dat iets zinvol is  
onafhankelijk van de afloop,  
onafhankelijk van het resultaat. 

Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel 

REDACTIE DE WEKKER  
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar in de kerk, bij de bibliotheek, DA-Wens en 
Kroko of bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522-
44 58 08. De Wekker nr. 3 komt uit half mei, voor Pinksteren. Kopij aanleveren 
voor 1 mei, woensdag 6 mei redactievergadering. 
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HANDIG OM TE WETEN 

Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst,  
tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 

Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, 
 tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG 
 IJhorst, tel. 06-2329 1941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen,  
 tel. 0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters  
Voorzitter:  Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56,  
 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ  IJhorst,  
 tel. 0522 44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. 

Wijngaardenstraat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-2033 9168 
Bank Diaconie RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73, bestellen bij: dhr. Erik Nobel, 

Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522 - 78 55 94, e-mail: 
 eriknobel0571@gmail.com  
Preekvoorziener: Janni Doeven, e-mail:  
 preekvoorziening@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-4960 4765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen,  
 Veldhuisweg 1-55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 - 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 - 44 26 19 
Ledenadm. Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde,  
 tel. 0528 37 39 81,  
 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten neem contact op met de kerkenraad 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos van 

Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 - 44 05 47  
 E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Voor uitvaarten bel: 06 - 1593 2039 (gebruik kerkgebouw) 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA  De Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06 - 3082 5531 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl  
E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl  

http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/
mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl
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